Uw kerk heeft u nodig

Kerk zijn we samen. En u bent van harte uitgenodigd om mee te doen. Als
vrijwilliger bij het schenken van koffie of het zingen in een koor bijvoorbeeld.
Het is een uitstekende manier om mensen binnen uw wijk te leren kennen.
Het parochiesecretariaat helpt u graag verder.

Ook voor de kerkbijdrage doen we graag een beroep op u. Op onze website
leest u hoe u ook in financieel opzicht kunt bijdragen.

Meer informatie

Praktische informatie over onze kerkdiensten, andere activiteiten en ook het

actuele nieuws in uw nieuwe parochie vindt u op onze website:
www. bernadetterotterdam.nl.

Graag to ziens!
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Welkom in
onze parochie




De Rooms-Katholieke parochie van de H. Bernadette heet u als nieuwe bewoner
van harte welkom! Onze parochie omvat de wijken Overschie, Schiebroek en
Hillegersberg. Een geografische groot en ook in vele opzichten divers gebied, maar
als gelovige gemeenschap zijn wij eensgezind samen op weg met de Heer.

We hopen dat u zich thuis voelt in uw nieuwe woning en wij nodigen u van harte uit
om ook eens een kijkje bij ons in de kerk te komen nemen. Of u nu gewend was op
reguliere basis de weekendviering bij te wonen of uw geloof liever beleeft zonder
intensief contact met uw geloofsgenoten: u bent in alle opzichten van harte
uitgenodigd om u aan te sluiten! Wees welkom om met ons de Eucharistie te beleven,
hoogtijdagen door het jaar of in uw persoonlijk leven te mee te maken, of Gods woord
gestalte te geven door er simpelweg te zijn voor de ander.

Op zaterdagavond en zondagmorgen zijn er Eucharistievieringen of gebedsvieringen in
de Liduinakerk in Hillegersberg. Op zondagochtend komen parochianen ook samen in
de vierlocatie in Overschie.

Naast de vieringen in het weekend zijn er in uw nieuwe parochie tal van
activiteiten gericht op doelgroepen.

Voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie en het H. Vormsel

Twee belangrijke momenten in het leven van Rooms-Katholieke jongeren zijnjn
de Eerste Heilige Communie (ca. 8 jaar) en het Heilig Vormsel (ca. 13 jaar). De
bijzondere vieringen zijn het sluitstuk van een voorbereiding die onder leiding
van parochianen plaatsvindt. Uitleg over de betekenis van de sacramenten
binnen de kerk en jezelf daarin ontdekken staan centraal in die voorbereiding.
Daarmee geven we ons geloof aan elkaar door.

Zorg voor onze senioren

Speciale aandacht is er ook voor de ouderen in onze gemeenschap via het
Seniorencontact. Tijdens de contactmiddagen is er voor hen iets te beleven, in
de vorm van een optreden, het gezamenlijk kijken van een film of het hebben
van een viering. Ook buiten de contactmiddagen is er regelmatig contact tussen
de betrokken senioren en de vrijwilligers van het seniorencontact.

Pastorale zorg

Er kan bij u behoefte ontstaan om met een priester, diaken of
parochievrijwilliger te spreken. Bijvoorbeeld omdat u worstelt
met levensvragen en vraagstukken rond zingeving. Binnen de
mogelijkheden die we daarvoor hebben, komen we graag aan
uw verzoek tegemoet.

Diaconie en charitas

Uw kerk maakt deel uit van een netwerk van liefde. Is er iets
nodig en heeft u geen idee hoe u daarvoor de touwtjes aan
elkaar kunt knopen? U kunt een beroep doen op de diaconie.
Op die manier zien we om naar elkaar.



